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Ze krabt verdwaasd door haar rode haren.  Gapend kijkt ze rond.  Het voelt 

alsof ze duizend jaar geslapen heeft.  Ze fronst haar voorhoofd, tuit haar lippen 

en probeert heel diep na te denken.  Zwart.  Het enige dat ze zich nog kan 

herinneren is: zwart.  

“Hey, seg, HALLOOOO!” 

Ze kijkt om zich heen. 

“Hier beneden, grr, oef, puf!” 

Ze kijkt voorovergebogen tussen haar benen. Nog even en ze kan haar eigen 

achterwerk zien. 

“Onder je lompe schimmeltenen! Haast je, ik houd het niet meer!” 

Ze heft één voet op. Niets.  Ze heft haar andere voet op en dan merkt ze hem: 

“Ohw, excuseer. Ik had je helemaal niet gezien.”   

Een bobbelige pad komt kreunend en puffend uit de modder onder haar voeten 

gekropen. Hij laat zich op zijn rug vallen en ze ziet zijn buik snel op en neer 

pompen.   

“Huh, hijg, pfuw.  Eindelijk, lucht.  Je had me bijna vermorzeld.” 

Ze neemt hem op en bekijkt hem nieuwsgierig langs alle kanten.   

“Elke heks die geboren wordt krijgt tegenwoordig een Aai-pad mee.  Ik ben jouw 

Aai-pad.  Maar je mag me gewoon Aai noemen.  Je mag me drie keer over mijn 

kop aaien.” 

“Eén… twee… drie…”  En wanneer ze dit doet, komt er uit zijn poep een gifgroene 

rookwolk, een stinkend, geluidloos scheetje. “pfwiiee”   Uit de walm komt een 

geest tevoorschijn.  “Tadaa hier ben ik dan Aai-cloud, aangenaam.” 

“Jij bent Aai, maar wie ben ik?” 

“Jij bent Heksje Eéntweedrie en ik ben jouw kleine helper.  Eerst zullen we je 

eens aankleden.  Zie je daar die apen-staarten-boom?  Ga op de vliegenzwam 

zitten die er net naast staat.” 

Zonder vragen te stellen gaat ze zitten en in de oude boomstam schuift een luik 

open.  Een glazen scherm komt tevoorschijn.  Ze wrijft erover met haar 

vingertoppen en een blauw licht floept aan.  Had ze kunnen lezen, dan had ze het 

woord ‘WELKOM’ zien staan.   

“Ok”, zegt Aai.  “We gaan eens kijken wat er zoal in de aanbieding is.” 
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Je mag zelf je kledij kiezen, maar enkel van de prentjes die verlicht zijn.  De 

andere kledingstukken en accessoires zijn te duur. Om eerst spelletjes te spelen 

om ‘pingping’ te verdienen hebben we geen tijd.  

“Spelletjes, pingping?  Wat bazelt Aai daar allemaal?”  Eéntweedrie swipet van 

het ene prentje naar het andere.  Wat ze mooi vindt, klikt ze aan: zwart 

ondergoed met witte spinnen op bedrukt, knalrode veterschoenen, een jeans 

short en een groene trui.   

Als accessoire kiest ze een eenvoudige bezem.  “Neem er één die je met een usb-

kabeltje kan opladen, dat is handig”, raadt Aai aan. 

Ze sleept alles in een winkelmand en duwt op verzenden. 

Nog geen 10 tellen later komt er een nette heer in blauw kostuum aangevlogen op 

een bak-fiets-bezem.  “De bestelling van Heks Eéntweedrie!!” roept hij.   

‘heksenlol.be’, staat er in blauwe letters op de zijkant van de doos gedrukt.  Hij 

dropt de box recht voor haar voeten. 

Ze scheurt het karton en past de kledij.  Perfect, niets moet in de retourzak. 


